
Volgende voorstellingen: 

 8 dec 2017 

19 jan, 16 febr, 30 mrt 2018 

Wil je op de hoogte blijven van ons 

programma: stuur een mail naar 

filmkafebagdad@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De 59-jarige Daniel Blake heeft bijna zijn hele 

leven als meubelmaker gewerkt in het 
noordoosten van Engeland. Na een ziekte heeft 

hij voor het eerst in zijn leven hulp nodig van 
de staat. Hij kruist het pad van de 
alleenstaande moeder Katie en haar twee jonge 

kinderen, Daisy en Dylan. Katie's enige kans 
om te ontsnappen aan een hostel voor 

daklozen, is door een flat te accepteren 450 km 
verderop. Daniel en Katie bevinden zich in 
niemandsland, gevangen in de bureaucratische 

rompslomp van het hedendaagse Groot-
Brittannië. 

I, Daniel Blake draait uit op een krachtmeting 
tussen het proletariaat en een neoliberale 
overheid die de verzorgingsstaat al lang heeft 

afgezworen. De arbeiders worden gestraft en 
vernederd; in een schrijnende 

voedselbankscène stort een door honger en 
stress uitgeputte Katie voor de ogen van haar 

kinderen in. Daniel rebelleert door een stukje 
straattoneel op te voeren. 
I, Daniel Blake is geen kitchen sink-

documentaire maar een theatraal melodrama 
dat alles uitvergroot. Vernederingen, onrecht, 

schaamte- en schuldgevoelens. Uiteraard 
zonder nuances en happy end. Maar met des te 
meer overtuiging en woede. 
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